
Schuttersavond
Vrijdag 6 november 2015

De laatste keer dat wij ons met Amerloo aan het boogschieten waagden, is inmiddels... 
bijna tien jaar geleden... niet te geloven. Wij konden onze kunde destijds tonen in een 
historisch pand aan de Falconrui, bij de Edele Schuttersgilde Den Gulden Rinck. Maar, 
spijtig genoeg, bij gebrek aan voldoende belangstelling is die gilde opgedoekt.
Niets blijft duren... 

Op zoek naar een andere locatie, vonden we de Kolveniersgilde bereid om ons te 
ontvangen en te initiëren in de kruisboogkunde. Wie wil, kan na wat oefenen aan een 
wedstrijdje deelnemen.
Als ik me niet vergis, was ene Armand tien jaar geleden bij de beste schutters... opletten 
voor dat verborgen talent.

Enkele praktische wenken:

We komen samen bij de Kolveniersgilde om 19.00 uur
op hun adres, Hertstraat 5 in Deurne.

De Herstraat is een steeg naast het oud-gemeentehuis (waar nu het Vredegerecht is 
gevestigd) aan het Cogelsplein.

Er rijden trams (lijn 10) en bussen (lijnen 40+) tot voor het oud-gemeentehuis. Wie met 
de auto komt kan vlakbij parkeren op het Rode-Kruisplein, tegenover de Sint- 
Fredeganduskerk of op de nieuwe parking van het Rivierenhof (rechts, meteen na de brug 
over de Ring, voor wie van Antwerpen komt).

Op het adres Hertstraat 5 vind je een grote groene poort; daarachter loop je een grote 
binnenplaats over, links in de hoek een groene deur in en dan de trap op richting “Graaf 
van Vlaanderen”.

We voorzien om 19.00 uur een broodjesmaaltijd met koffie of thee en later een biertje of 
frisdrank. De ‘initiatiecursus’ begint om 20.00 uur. Einde omstreeks 23.00 uur.

Trek gewone kleding aan waarin je je goed voelt. Je moet vanzelfsprekend pijl en boog 
kunnen hanteren (nogal een zwaar geval zo’n kruisboog), het doel kunnen zien, maar 
verder is geen bijzondere conditie, uitrusting of vaardigheid vereist. Alles wordt ons 
aangeleerd.

De kosten voor de schuttersavond blijven beperkt tot die van een gewone vergadering.

Succes schutters!!

Raymond

Antwerpen-Amerloo


